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VOORWOORD 
 

Vastengroet 2016 
 
De Ark is een internationale beweging die mensen met een verstandelijke beperking de ruimte wil 
geven die hen toekomt. De grondlegger is een rooms-katholiek christen: Jean Vanier. Ook de 
Nederlandse rooms-katholieke priester Henri Nouwen was ermee verbonden. Het is nu al meer dan 
veertig jaar dat Jean Vanier overal ter wereld kleine woongemeenschappen sticht waar mensen 
met een verstandelijke beperking samenwonen met mensen zonder zichtbare handicap, mensen 
zoals de meesten van ons dus.  Ze proberen gemeenschappen te zijn waar mensen, ongeacht hun 
ras, cultuur, godsdienst, mogelijkheden of beperkingen een plek kunnen vinden en met hun gaven 
elkaar en de wereld kunnen verrijken’.  “Als je leeft met mensen met een handicap”, vertelt Jean 
Vanier, dan leer je opeens heel wat over je zelf, en hij voegt eraan toe: “mens zijn is aan elkaar 
toevertrouwd zijn, elk met je zwakheden en je kracht, omdat we elkaar nodig hebben.” In ons land 
is er een Ark-gemeenschap in Gouda. 
De Ark van Noach is een plek waar mens en dier asiel vinden. Ze worden er in veiligheid gebracht 
om begin van een nieuwe wereld te worden. Het wordt een wereld waar geen zondvloed meer 
mogelijk zal zijn! Zo vinden mensen in de gemeenschappen van Jean Vanier niet alleen hun eigen 
plek, de gemeenschappen zijn tegelijkertijd als laboratoria voor een nieuwe wereld: het Koninkrijk 
van God! In de gemeenschappen van de Ark wordt op de vooravond van Witte Donderdag een 
liturgie van de voetwassing gevierd. Het is een hoogtepunt in deze gemeenschappen die gebaseerd 
zijn op de onderlinge relaties en het vertrouwen op God. Wie de grootste onder u wil zijn, moet 
dienaar van allen zijn. ( Matteüs 20, 26) Het is de sleutel van het Koninkrijk Gods, het begin van een 
nieuwe wereld. In die wereld houdt de godsverduistering op en wordt het weer ervaarbaar dat God 
geen verre afwezige is. God is immers degene die deze wijze van leven in ons hart bewerkt. De 
uitnodiging gaat van hem uit en het is Gods’ liefde die het mogelijk maakt.  
Tijdens de vasten gaan we samen met het Volk Israël de woestijn in. De woestijn is de plaats van 
bezinning en van nieuwe ervaringen, met jezelf en met God. Het doet tijdens zijn tocht  de ervaring 
op van een God die te herkennen valt aan het feit dat Hij weet heeft van hun ellende, dat hun 
jammeren uit wanhoop en verdriet om hun inhumaan bestaan tot hem is doorgedrongen, ja dat hij 
afdaalt om dat volk te bevrijden…(Exodus 3, 9) Het is een sleuteltekst van de bevrijdingstheologie 
die juist op déze ervaring de nadruk blijft leggen: deze God is geen abstracte grootheid, die als een 
machthebber hoog boven de mensen uit troont, maar integendeel te ontmoeten is in onze 
geschiedenis. Vooral daar waar geleden wordt en er solidariteit en verbondenheid te vinden is 
tussen mensen die opstaan tegen allerlei soorten farao’s en Egyptische toestanden die mensen 
naar beneden halen, dáár is die God te ervaren. “Ik zend u naar de farao, jij moet mijn volk uit 
Egypte leiden…” (Exodus 3, 10) is de opdracht die Mozes meekrijgt van God. Waar mensen dat 
waagstuk aandurven – het waagstuk van de opstand tegen slavernij en de keuze voor de vrijheid - 
daar raken ze een levenskracht die meer doet vermoeden…daar ervaren ze God! 
Want inderdaad: wie mag die God dan wel zijn? Ik ben die is, of anders gezegd:  Ik ben die er zal zijn 
voor u, die zich tonen zal als het erop aankomt…als het erop aankomt met onderdrukking af te 
rekenen, dán zal de Nabijheid van ‘Ik ben die is’ heel concreet zijn. Deze Godsnaam biedt geen 
zekerheid, tenzij de zekerheid van een belofte. Zoals geliefden en vrienden elkaar slechts de 
betrouwbaarheid van hun belofte kunnen bieden: ik zal er zijn voor je, je zal het wel merken, reken 
er maar op dat ik er zijn zal als het erop aankomt je tot leven te brengen, je als mens vooruit te 
helpen zodat je meer zin krijgt in je leven, zodat je meer vervulling vindt…reken er maar op, dat ik je 
wel bieden zal wat daarvoor nodig is, ja dat ik  je mezelf zal bieden opdat je zult weten dat je echt 
de moeite waard bent… 
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Dat is het wat met het gebaar van de voetwassing wordt uitgedrukt. Herkennen jullie wat ik gedaan 
heb? Als ik, jullie heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan moeten jullie dat ook voor elkaar 
doen! (Johannes 13, 12.14) De gemeenschappen van de Ark hebben de voetwassing ontdekt als de 
uitweg uit een slavenbestaan waarin mensen gevangen blijven binnen de grenzen van vastgeroeste 
opvattingen over succes en gaafheid als principe voor een gelukt en zinvol leven. De 
gemeenschappen ontdekken in de voetwassing de kracht die ons door de woestijn heen kan 
brengen naar het Beloofde Land waar het mogelijk is ‘mens’ en ‘medemens’ te zijn en de vreugde 
te vinden waarvoor mensen bedoeld zijn. Daarin zijn ze een baken voor de kerk. Kerk-zijn vraagt 
daarom om bekering, weg van de machtspelletjes, weg van loopgravenstellingen vanwaar uit we 
elkaar bespieden en bestoken. Kerk-zijn is resoluut de weg naar het Beloofde Land inslaan in het 
vertrouwen dat ‘Ik ben die is’ er zijn zal als het er echt op aan komt. Samen kerk-zijn is “Ik ben die 
is” nadoen, nabootsen in de betrouwbaarheid van zijn belofte. Want er is geen mens die werkelijk 
tot leven komt zonder deze trouwe aanwezigheid van een metgezel, die ‘Hij die er zijn zal’ als een 
engel vooruitgestuurd heeft. Er is geen mens die bevrijding vindt als hij en zij niet de eigen voeten 
laat wassen én de voeten van anderen wassen wil! 
Aan het einde van het verhaal van de zondvloed verschijnt de regenboog als teken van Gods 
verbond met de mensen en met de aarde. Het is het verbond dat als een garantie moet zijn voor de 
bescherming van alle leven, van alle mensen (Genesis 6,8-17). Het verbond toont het respect van 
God voor mens en aarde. Van datzelfde respect getuigt Jezus’ voorbeeld dat hij geeft met de 
voetwassing. Zo is Jezus als Gods regenboog die hij in het dreigende wolkendek boven de 
mensenwereld zet.  
Ons is het gegeven die regenboog op te merken en de uitnodiging die ervan uitgaat...en dat bindt 
ons samen tot kerk...allen met onze eigen mogelijkheden en beperkingen, allen met onze eigen 
gaven. Zo mogen wij het begin van een nieuwe wereld zijn, een ark van redding die blijft drijven als 
de wereld zou vergaan aan hoogmoed en egoïsme. De kerk van de voetwassing als een ark van 
Noach. 
 

 
+ Joris Vercammen + Dirk Jan Schoon 
Aartsbisschop van Utrecht Bisschop van Haarlem 
 

Pastoraal geschreven 
 

Nieuwe taakverdeling pastores 
Sinds de priesterwijding van Louis is er behoefte ontstaan aan een nieuwe 
taakverdeling van de pastores. Als pastoor van de parochie Amersfoort is 
Louis is eindverantwoordelijk voor het pastoraat, de liturgie, de catechese, het 
diaconaat en het bestuur van de parochie. Pastoor Ward zal zich, voor wat de 
Amersfoortse parochie betreft, concentreren op het seniorenpastoraat (leeftijd 
70+) en op het opzetten van een catechetische kring/leerhuis voor 
parochianen en belangstellenden in de regio buiten Amersfoort. Verder zal hij 
een of tweemaal per maand voorgaan in de eucharistie en beschikbaar blijven 
voor pastoraal, liturgisch en bestuurlijk advies aan zijn collega en het 
kerkbestuur. Als ‘werkers in de wijngaard van de Heer’ houden wij elkaar op 
de hoogte van onze werkzaamheden, uiteraard voor zover de pastorale 
vertrouwelijkheid dit toelaat. 

Pastores Louis en Ward 
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Onthulling herdenkingsstenen  
Na de eucharistieviering van 22 november (de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar) gaan we met een vijftigtal kerkgangers en gasten van de oud-katholieke 
parochie ‘St. Joris op ’t Zand’ naar buiten voor de onthulling van vijf 
herdenkingsstenen* voor de Joodse familie Hilversum. Vlak voor het gezin 
werd afgevoerd en vermoord, woonden zij iets verderop in de Boldersstraat. 
De stenen liggen echter vlak naast de kerk, zodat ze goed zichtbaar zijn voor 
meer of minder toevallige passanten. 
Vlak daarvoor heb ik in de preek aandacht besteed aan het onzegbare leed 
dat deze Amersfoortse familie getroffen heeft. Een leed dat ons, samen met al 
het andere wereldleed, doet verlangen naar de adventus, de komst van 
HaMasjiach (de Messias). Want het kan en mag toch niet waar zijn dat de 
brutalen de halve wereld hebben en de geweldenaars de andere helft? 
Voor de gelegenheid heb ik achterop ons liturgieboekje een Nederlandse 
vertaling van de kaddiesj opgenomen, een gebed waarin, naast vele 
eerbetuigingen aan de Allerhoogste, gebeden wordt om de spoedige komst 
van de Messias. 

Buiten voegen wij ons bij een groter 
gezelschap, waaronder onze ‘buren’ van 
de rooms-katholieke geloofsgemeenschap 
St. Franciscus Xaverius. En natuurlijk de 
mensen die eerder op de ochtend al 
andere herdenkingsstenen hebben 
blootgelegd. Heel bijzonder om hier met 
jong en oud, man vrouw, jood, christen, 
niet-godsdienstig, bijeen te zijn. In 
stilzwijgen rondom de merktekens van 
onzegbaar leed.  

Kort klinken de levensbeschrijvingen van Hartog (46), Schoontje (47), Nathan 
(20), Sara (16), en Jentje (9). Op plechtige wijze wordt zand van de stenen 
geveegd. De namen worden zichtbaar. Zelf mag ik op iedere steen een anjer 
leggen. Naast de stenen plaats ik ook onze altaarbloemen. Iemand anders 
legt naar Joods gebruik steentjes bovenop de herdenkingsstenen. Onze 
kerkelijke buren heffen een kort maar krachtig lied aan. Ten slotte bidt Louk de 
Liever de kaddiesj voor de rouwenden. Dan is de sobere plechtigheid voorbij. 
Na een kort dankwoord gaan allen weer uiteen. Het gebeuren heeft diepe 
indruk gemaakt, zo hoor ik in de gesprekken achteraf. En dat geldt ook voor 
mijzelf. 
Daags na de onthulling sta ik samen met een vriend nog even bij de stenen te 
kijken. Er komt een verbaasde dame naast ons staan en zegt: “Ik wist 
helemaal niet dat er ook Stolpersteine in Amersfoort liggen, wat goed! Ik kom 
hier iedere dag langs. Weet je, telkens als ik hier in de toekomst voorbij zal 
lopen, zal ik een gedachte wijden aan dit gezin. Want zo lang er nog aan 
mensen wordt gedacht, zijn ze niet voorgoed verdwenen.” 

Pastoor Louis 
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* Struikelstenen: de stenen des Aanstoots 
 

Struikelstenen zijn gedenkstenen voor landgenoten die in de Tweede 
Wereldoorlog werden weggevoerd en vermoord. Op deze wijze wordt de 
herinnering aan deze gruwelijke vervolging levend gehouden en geven we de 
slachtoffers een naam. De Amersfoortse Struikelstenen zijn zwart granieten 
stenen van 12 x 12 cm. Hierin is met eenvoudige letters de volgende tekst 
aangebracht: 
Naam van het slachtoffer – geboortedatum– datum 
en plaats van deportatie – datum en plaats waar 
het slachtoffer is vermoord. 
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig, nam het 
initiatief voor dit inmiddels  landsgrenzen 
overschrijdende project. Deze stenen worden 
vervolgens aangebracht in het trottoir voor het huis 
waar het slachtoffer het laatste heeft gewoond. Of 
daar zo dicht mogelijk bij in de buurt. 
 

De getuigen sterven, de voorwerpen worden stil, 
ons geheugen over deze tijd trekt zich terug in de archieven 
en kan alleen door herinterpretatie wakker gehouden worden. 

 

Herinneren en herdenken. 
 

We moeten gaan zoeken naar vrijheid, 
vriendschap en onze cultuur gebruiken 
vanuit het verleden naar het heden als inspiratiebron. 

Mieke van ’t Erve 
 

Van het Kerkbestuur 
 

Onze volgende gemeentevergadering wordt gehouden op woensdag 20 april 
’s avonds om half acht in de Joriszaal. Aan de orde komen dan in ieder geval: 
de financiële jaarstukken en het jaarverslag over 2015, het beleidsplan en een 
aantal andere parochiezaken. Houdt u nu alvast deze datum vrij? U ontvang 
twee weken van te voren een agenda en de vergaderstukken. Het kerkbestuur 
stelt uw aanwezigheid zeer op prijs! 

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur 
Kerkbalans 

Als het goed is, heeft u uiterlijk met deze Joris 
op ’t Zand de folder Kerkbalans van onze 
parochie ontvangen met het antwoordformulier. 
In de laatste gemeentevergadering is 
besproken dat het toch wel erg handig is voor 
het kerkbestuur als wij van u vernemen 

hoeveel u in de loop van 2016 van plan bent te gaan geven aan Kerkbalans. 
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Daarom zou het erg goed zijn als u het antwoordformuliertje invult en aan de 
penningmeester of een van de andere kerkmeesters overhandigt. Ik kan dan 
voor het kerkbestuur een indicatie opstellen hoeveel financiële ruimte we in 
2016 hebben en eventueel de begroting van 2016 aanpassen. Graag uw 
medewerking hierin. 
Ook willen we u er op attent maken dat het antwoordformulier geen 
machtiging is, u zult zelf actie moeten ondernemen. 

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester 
Vastenactie 
Tijdens de vieringen van 10, 21 en 28 februari en van 6 en 20 maart zal de 
collecte tijdens het offertoriumgezang bestemd worden voor de landelijke 
vastenactie van de OKK. Het is voor een project van Sint Paulus, Missie en 
Diaconaat Buitenland, de diaconale werkgroep bericht hier verder over (zie 
bladzijde 12). De eindcollectes in deze periode zullen bestemd worden voor al 
het werk in de parochie. 

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester 
 

Rooster in de Joris op ’t Zand 
Sinds kort wordt het rooster in dit blad verzorgd door Irene Mulder. Een knap 
stukje puzzelwerk. U wordt vriendelijk verzocht vanaf nu de roosteropgaven 
aan haar toe te zenden. : irenevert@hetnet.nl  
 
Vacature kerkbestuurslid: einde 1ste benoemingstermijn Lydia Janssen 
De eerste benoemingstermijn van onze secretaris in het kerkbestuur, Lydia 
Janssen, eindigt op 31 maart aanstaande. Het kerkbestuur nodigt alle 
parochianen van harte uit om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap 
van het kerkbestuur. Ook kunt u ons op geschikte kandidaten wijzen. 
Mocht dit alles niet leiden tot benoeming van een nieuw kerkbestuurslid, dan 
heeft Lydia Janssen laten weten dat zij bereid is tot een tweede 
bestuurstermijn. 
Normaal gesproken zouden contacten over kandidaten via onze secretaris 
lopen, in dit geval, nu het de post van onze secretaris betreft, kunt u zich tot 
mij wenden. 

Pastoor Louis Runhaar, voorzitter kerkbestuur 
 

Kort verslag 89e zitting van de synode op 21 november 2015, Hilversum.  
Voorzitter Patrick Groenewegen opent de synode met de gelijkenis van de 
talenten. Hij nodigt uit tot omdenken en te zien welke talenten er aanwezig zijn 
in de kerk en hoe we samen met onze talenten ons kunnen inzetten en 
streven naar verdubbeling van die inzet. Niet om ons, maar omdat wij 
gezamenlijk het Lichaam van Christus zijn. De voorzitter memoreert het 
overlijden van een drietal pastores: Jan de Haan, Klaas Jan Homan en 
George Blom.  
Vervolgens staat de synode stil bij de vele 
vluchtelingen en slachtoffers van terreur en houdt één 

mailto:irenevert@hetnet.nl
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minuut stilte. Dan gaat de Synode aan het werk. Ik noem hier enkele 
belangrijke besluiten en agenda punten:  
- Het Beleidsplan 2015-2020 “Bloeiende Kerk” wordt aangenomen evenals 

de notitie “Het huwelijk van mensen van gelijk geslacht”. 
- De vacature voor jongerenpastor is vervuld. Deze is opgesplitst tussen 

twee personen, te weten mw. E. Peijnenburg en dhr. M. van de Berg. Per 1 
december nemen zij deze taak op zich.  

- Dankzij het penningmeestersinitiatief, waarbij onze Amersfoortse 
penningmeester en haar adviseurs een belangrijke rol speelden, zal de 
nieuwe heffingssystematiek grondiger worden doordacht en in het voorjaar 
van 2016 worden gepresenteerd. Daarnaast is er de 
inspanningsverplichting voor het CB en de (alle) penningmeesters om 
kritisch de uitgavenkant te bezien. Ook de verevening van het overschot 
aan heffingsgelden is dan onderwerp. De synode is hiermee akkoord 
gegaan. 

- De Stichting Gemeenschap van de Goede Herder hield een presentatie om 
ons met hen kennis te laten maken, in afwachting van toetreding als 
gemeenschap tot de oud-katholieke kerk (nu reeds als kerkelijke 
vereniging). Broeder Gino: wij, drie monniken en één moniaal zijn ook 
maar gewone gelovigen, maar verzorgen op onze eigen wijze een andere 
presentie in de kerk( geen ambt/geen pastoor).Wij vormen samen een 
biddende aanwezigheid waar God centraal staat. Inbedding in de OKK is 
voor ons belangrijk omdat: 
1. de OKK een volwaardige katholieke kerk is; 
2. vanwege haar inclusief denken( niemand buitensluit) 
3. deze kerk zich beroept op de “Oude Kerk”. 
Inmiddels nemen wij van harte deel en voelen ons welkom bij de 
Eucharistie te Middelburg. Wij leven in het hart van de stad Dendermonde 
en willen daar missionair en biddend aanwezig zijn tussen de mensen, ook 
werken wij voor vluchtelingen. Een voor de inbedding in de OKK 
benodigde statutaire wijziging volgt op een latere synode. 

- Namens de parochie (in oprichting) Mijdrecht hield dhr. Edwin Vos een 
presentatie over hun manier van kerk-zijn, groei en samenbinding door 
muziek, betrokkenheid en aandacht.  

- Mevrouw Lia Schade van Westrum presenteert haar nieuwe boek “Oud 
Katholiek Erfgoed”, deel 2. 

Tenslotte werd onder grote dank afscheid genomen van dhr. Govert 
Verstappen als vice-voorzitter van het presidium en van dhr. Hervy de 
Miranda, secretaris. De heer Gerard Schoonderbeek is bereid gevonden om 
de taak van secretaris op zich te nemen.  
Bij al dit werk was de publieke tribune goed bezet. Dat is een mooie steun 
voor de Synodalen. Zo houden we samen de kerk gaande. 

Henriette Maan,  1e synodaal 
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Bij de kerkdiensten: 
 

Aswoensdag 10 februari, 19.30 uur in de St. Joris op ’t Zand. Zoals 
gebruikelijk vieren we het begin van de Veertigdagentijd samen met de r.k.-
geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius. Vorig jaar zijn we begonnen om 
ook andere Amersfoortse kerken uit te nodigen voor deze viering. Omdat dit 
erg positief werd gewaardeerd, hebben we deze aanpak voortgezet en 
uitgebreid. Inmiddels zijn ook de Bergkerk en de Amersfoortse Zwaan 
(lutherse kerk) bij de voorbereidingen betrokken. 
 

Goede Week 
De Goede Week is een week vol gedachtenissen waarin we Jezus op de voet 
volgen vanaf zijn bejubelde intocht in Jeruzalem tot onder het kruis en bij het 
lege graf. In onze parochie volgen we deze stappen in de liturgie van die 
week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, 
Paaswake en Pasen en we laten ons inspireren door de lezingen die daarbij 
aansluiten. Zo willen we de volheid van het Paasmysterie gelovig naderen. 
Palmzondag 
Op zondag 20 maart beginnen we de Goede Week met de viering van 
Palmzondag. Bij goed weer begint de dienst in de tuin van de pastorie, anders 
beginnen we achterin de kerk. We concentreren ons op de intocht van de 
Heer in zijn Stad. Net als vorig jaar kiezen we er (na ampel beraad) voor om 
ons stap voor stap door de Goede Week te bewegen, zodat de passielezing 
(“pas”) op Goede Vrijdag zal klinken. 
 

Oliewijding 
Op woensdag 23 maart worden tijdens een plechtige eucharistieviering in de 
Gertrudiskathedraal in Utrecht de oliën gewijd. Een Amersfoortse delegatie zal 
de oliën vanuit de viering mee terugbrengen naar onze parochie. Aanvang 
19.30 uur. 
 

Witte Donderdag en The Passion 
In verband met de verwachte drukte in de Amersfoortse binnenstad vanwege 
het paasspektakel The Passion, zal de viering van Witte Donderdag (24 
maart) dit jaar beginnen om 18.00 uur. Zeer waarschijnlijk zal ook een groep 
oud-katholieke jongeren uit het land met ons meevieren. Op deze dag staan 
we stil bij het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn vrienden vierde en bij de 
opdracht tot dienstbaarheid die hij meegaf aan zijn volgelingen en zo ook aan 
ons. 
 

Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart, 19.30 uur) gedenken we in alle soberheid 
het lijden en het sterven van onze Heer aan het kruis. Op Goede Vrijdag is de 
kerk al om 18:45 uur open voor stilte en gebed. 
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Paaswake en Pasen 
De paaswake op zaterdag 26 maart begint om 21.00 uur. Daar begint de grote 
omkeer van dood naar leven. Met Pasen breekt het nieuwe leven door. Het 
licht van de Verrijzenis gaat stralen! Onze hoop: Christus, in de kracht van de 
Geest opgewekt uit de dood, als eerste van velen die nu nog gestorven zijn, 
als eerste van ons allen. Het hoogfeest Pasen vieren we de volgende ochtend 
(27 maart) om 10.00 uur. 
 

Liturgie 
 

‘Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aangezicht’ 
Wat is wierook? 
Wierook wordt gemaakt van verschillende soorten geurige hars en gom van 
planten en bomen uit het Nabije Oosten. Als wierookkorrels branden ontstaat 
er een lekkere geur. Vanwege zijn kwaliteit om kwalijke geuren te verdrijven 
wordt wierook verondersteld een reinigende werking te hebben. 
 
 
Waar komt het gebruik vandaan? 
In de katholieke liturgie wordt bij verschillende gelegenheden gebruik gemaakt 
van wierook. Ons rituele gebruik van wierook stamt uit de Griekse en 
Romeinse oudheid, maar we treffen het ook al aan in de Tempeldienst in het 
Oude Testament. In de tempel in Jeruzalem stond een speciaal altaar voor het 
wierookoffer. Na de ballingschap wordt in de tempel bij het dagelijkse morgen- 
en avondgebed een wierookmengsel gebrand als teken van gebed tot en 
eerbied voor God. In het Nieuwe Testament komen we wierook tegen bij de 
Wijzen uit het Oosten. 
Als vertegenwoordigers van de volken brengen zij naast 
goud en mirre ook kostbare wierook mee om de Heer te 
aanbidden. In de tweede brief aan de Korintiërs 
vergelijkt de apostolische auteur zichzelf en zijn 
boodschap met wierook: “God zij gedankt dat hij ons, 
die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en 
dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als 
een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus 
brandt voor God.” In het Bijbelboek Openbaring wordt 
de hemelse liturgie geschetst met de volgende woorden: 
“Toen kwam er een engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar 
ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden 
altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De 
rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de 
engel op naar God.” De eerste christenen stonden aanvankelijk nogal 
terughoudend tegenover het liturgische gebruik van wierook. Het herinnerde 
hen teveel aan de heidense mysteriereligies en aan het hofceremonieel van 
de keizer in Rome. Dit verandert als keizer Constantijn in de vierde eeuw de 
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christelijke religie een legale status geeft: openbare gebouwen worden 
ingericht als plaatsen van samenkomst voor de christenen en de liturgie, die 
nu openbaar is, kan rijker worden, onder andere door het gebruik van wierook. 
Alle liturgische tradities die in de vierde en vijfde eeuw vorm krijgen, branden 
in hun diensten wierook, tot op de dag van vandaag. 
Wat betekent het? 
De betekenis van wierook is niet eenduidig. Bij het gebruik van wierook lopen 
de verschillende betekenissen dan ook vaak door elkaar heen. De witte 
wolken die ontstaan bij het branden van wierook zijn een teken van onze 
gebeden. Als we wierook branden in de kerk herinneren wij onszelf eraan dat 
ons gebed en onze liturgie zoals de wierookwolken opstijgen naar omhoog, 
naar de troon van God. Het is een teken van onze aanbidding van de Heer. 
Het herinnert ons aan de onuitsprekelijke werkelijkheid die wij aan het vieren 
zijn. Vanuit die houding kan ook het bewieroken van mensen en voorwerpen 
onze eerbied tot uitdrukking voor wie en wat op een bijzondere manier naar de 
Heer verwijst: denk aan het altaar, het evangelieboek en de gaven van brood 
en wijn, maar ook aan palmtakken, kaarsen, iconen en andere afbeeldingen. 
Wierook is verder een teken van toewijding, van heiliging. De gaven die op het 
altaar staan, en die we zullen ontvangen als het lichaam en bloed van 
Christus, worden bewierookt om ze toe te wijden aan God. In de liturgie 
dragen we de gaven van de schepping en ook onszelf op aan God (zie 
bijvoorbeeld lied 740 OKG). Daarom worden op sommige feesten, naast de 
gaven, ook de gemeente, de acolieten, de diaken en de priester bewierookt. 
Allen samen vormen immers het lichaam van Christus. Het is gebruikelijk om 
bij deze bewieroking te gaan staan.   
Wanneer wordt er gewierookt? 
In onze parochie is vanuit praktische redenen 
de gewoonte ontstaan om alleen te wieroken 
bij ‘witte’ feesten (bijv. Kerstmis, Pasen) en 
‘rode’ feesten (Pinksteren, apostelen en 
martelaren). Afgezien van de praktische 
gronden zou er in principe bij iedere 
eucharistieviering op zon- en feestdagen 
gewierookt kunnen worden. Verder wordt er 
iedere week wierook gebrand bij het 
Oecumenisch Avondgebed. Daarbij klinken 
altijd de psalmwoorden van David (Psalm 141) 
uit de titel van dit artikel: “Dat onze gebeden 
mogen opstijgen tot God, als wierook voor zijn 
aangezicht.” 

Pastoor Louis  
 

Voor dit artikeltje is gebruik gemaakt van de brochure IV Wierook branden van de Oud-
Katholieke Liturgiegroep Utrecht en van het handboek The Study of Liturgy van Cheslyn 
Jones e.a. 
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Kerstpreek 
In de Kerstnachtmis preekte ik over ons altaarstuk ‘De aanbidding van de 
herders’ (1696) van Jan de Bray. Van diverse kanten heb ik het verzoek 
gekregen om deze preek ter beschikking te stellen. 
Dat doe ik graag: als u de preek nog eens wilt nalezen, stuurt u dan een 
berichtje aan pastoor@amersfoort.okkn.nl. U ontvangt dan een PDF van de 
preek (inclusief afbeelding!) terug. 

Pastoor Louis 
 
 

Vastenacties 
 

Vastenboekje 
Vlak voor het begin van de veertigdagentijd zijn de 
vastenboekjes weer verkrijgbaar. De boekjes 
liggen achterin de kerk en kosten 4,50 euro per 
stuk. Het is ook ditmaal een mooi klein boekje van 
128 pagina’s geworden met voor elke dag een 
korte overpeinzing en een gebed. 
De Psalmen vormden het uitgangspunt. Een groot aantal schrijvers, 
waaronder veel lectoren, heeft gezorgd voor een boeiende en afwisselende 
inhoud. En fraai vormgegeven door onze huisvormgever Dio van Maaren. 
De moeite van het lezen en bekijken waard! 
Een mooi kleinood om ons eraan te herinneren dat wij de Veertigdagentijd 
ingaan. 
 

Vastenoffer voor vluchtelingenopvang in Mozambique  
Tijdens de vastentijd zal het vastenoffer 2016 wekelijks bij u onder de 
aandacht gebracht worden. We besteden aandacht aan de hulp aan 
vluchtelingen in Mozambique, waarbij het gaat om opvang voor vluchtelingen 
uit de omringende landen. 
In het Mozambikaanse bisdom Niassa zet de lokale Anglicaanse kerk zich al 
sinds jaren in voor vluchtelingen uit Congo, Rwanda en Burundi. In een 
vluchtelingenkamp staat al vijf jaar een eenvoudig zelfgebouwd kerkje waar 
regelmatig diensten plaats vinden. St. Paulus heeft goede ervaringen in de 
samenwerking met het professioneel geleide en goed functionerende bisdom 
Niassa. De Amerikaanse bisschop Mark van Koevering en zijn vrouw Helen 

mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
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(eveneens priester) werken er al meer dan tien jaar met veel resultaat en 
daarnaast is sinds anderhalf jaar bisschop Manuel Ernesto actief, een 
voormalige accountant die ook in Nederland studeerde (Vrije Universiteit 
Amsterdam). 
Bisschop Ernesto Manuel ontwikkelt nu in het genoemde vluchtelingenkamp 
een programma voor de geestelijke zorg van getraumatiseerde vluchtelingen. 
Ze krijgen zo hulp om de verschrikkelijke gebeurtenissen die ze achter de rug 
hebben een plaats te geven (“healing of memories”). Hierbij maken pastores 
de geestelijke bronnen van het Christendom vruchtbaar voor mensen in nood. 
Om dit professioneel verder te ontwikkelen is ondersteuning nodig. Met uw en 
onze financiële ondersteuning zal gewerkt worden aan de verdere uitbouw van 
een pastoraal programma om traumatische herinneringen te verwerken en het 
verzorgen van de nodige scholing op dit gebied. 

Daarnaast is er het plan voor de bouw van een 
multifunctioneel kerkgebouw voor uitvoering van dit 
programma, het liturgisch leven in het kamp, en 
verdere activiteiten – goede geestelijke zorg heeft ook 
een goed dak nodig. 

Voor meer informatie over dit project, gesteund door Missie St, Paulus, 
verwijzen we u naar de website: 
http://stpaulus.okkn.nl/pagina/184/vastenactie_2016  
 

Wat kunt u doen? 
1. Zomerbloembollen kopen 
In de eerste weken van de vastentijd kunt u na de viering in 
de Joriszaal zomerbloembollen kopen. Deze variatie aan 
bollen (we denken aan amaryllis, anemonen, freesia's, 
ranonkels, dahlia’s en / of gladiolen) wordt in zakjes van een 
aantal stuks aangeboden voor een vaste prijs per zakje. We 
hopen van harte dat u nog wat ruimte in uw tuin heeft om zomerbollen te 
planten.U kunt bij ons uw slag slaan en daarmee een goed doel dienen. We 
verkopen de bollen op zondag 14, 21 en 28 februari. 
2. Wekelijkse collecte voor vastenoffer 
Ook zal tijdens de vastenperiode er iedere week gecollecteerd worden voor 
het vastenoffer, zodat we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar kunnen 
sparen. 
We danken u voor uw betrokkenheid bij de vastenactie 2016!  

Namens de diaconale werkgroep Do, Emilie en Marjolijn 
 

Veertigdagentijd in de binnenstad van Amersfoort 
 

Woensdag 10 februari 19.30 uur 
Viering van Aswoensdag in onze parochiekerk, zie verder bladzijde 8. 
 
 
 

http://stpaulus.okkn.nl/pagina/184/vastenactie_2016
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Donderdag 18 februari: Maaltijd van barmhartigheid 
Eind vorig jaar opende paus Franciscus met een ferme duw de heilige deuren 
van de Sint Pieter in Rome. Met dit gebaar zette de paus de barmhartigheid 
centraal: misschien wel het meest essentiële thema in het christendom. 

Maar woorden als ontferming, genade of 
barmhartigheid zijn woorden die soms wel te groot 
lijken voor ons. Hoe kan je zulke thema's vertalen naar 
het leven van alledag? En wat doet het met je, 
wanneer je leeft met, en vanuit compassie? 
Diaconaal werker Ellen Hogema zal tijdens een 
eenvoudige maaltijd in de vastentijd met beelden, 
verhalen en vragen mensen uitdagen om de 
barmhartigheid tegen het licht van ons gelovige 
handelen te houden. De maaltijd zal afgesloten worden 
met het gebruikelijke oecumenische avondgebed in de 
Oud-Katholieke Kerk. 

Tijd: inloop vanaf 17.00 uur, de maaltijd start om 17.30 uur. Viering: 19.00 uur 
Plaats: Oud-Katholieke Kerk, 't Zand 13 (zij-ingang Boldersstraat 2) 
Opgave: bij Louis Runhaar:  pastoor@amersfoort.okkn.nl 
Kosten: minimaal € 2,- 
 

Vorming 
 

Lering en Vermaak 
… is de naam van het regionale catechesetraject voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Spelend leren en lerend spelen, daar gaat het om. De kinderen komen op 
enkele zaterdagmiddagen naar de kerk om bezig te zijn rond een thema. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn: water, horen, brood, voeten, woestijn. Elke middag wordt 
afgesloten rondom het altaar: daar is een moment van stilte, een korte tekst, 
mogen de kinderen een eigen intentie inbrengen en ontvangen ze een zegen. 
Lering en Vermaak wordt sinds een aantal jaren verzorgd door de parochies 
Amersfoort en Hilversum. Door persoonlijke omstandigheden van de 
catecheten wordt dit catechesetraject momenteel verzorgd door pastoor Louis 
(Amersfoort) en pastoor Wietse van der Velde (Hilversum). Assistentie vanuit 
de parochie(s) zou zeker welkom zijn! 
Lering en Vermaak vindt dit jaar plaats in de Joriszaal in Amersfoort (zij-
ingang Boldersstraat 2), van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Data zijn: 5 maart, 23 april, 28 mei en 11 juni. 
 

Vormselcatechese 
Geloven = vertrouwen. Wat maakt dat je iemand durft te vertrouwen? Kun je 
iemand ook langzaam maar zeker gaan vertrouwen? Hierover ging het 
vanavond met de catechese. Onderwerp: de geloofsbelijdenis, een uiting van 
vertrouwen. Niet iedereen bleek overigens even goed te vertrouwen: een van 

mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
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de jongeren leidde de ander het toilet in en deed de vervolgens deur dicht. 
Haha! 
Kijk ook eens op de facebookpagina van onze parochie: facebook.com/okkamersfoort 
 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE  

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

WO 10 februari; 19.30 uur 

Amos, 5: 6-15 
2 Korintiërs 5: 20 - 
6:10                             

Matt. 6; 1-6 &  
              16-21 

Aswoensdag 

Eucharistieviering 

ZO 14 februari; 10.00 uur Deuteronomium 
5, 6-21 
 

Romeinen 10, 8-
13 
 

Lucas 4, 1-13 1e zondag v.d. Veertigdagentijd 

Schriftlezing en gebed 

ZO 21 februari; 10.00 uur Exodus 34: 27-
35 
 

1 Korintiërs 13, 1-
13 
 

Lucas 9, 28-36 2e zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 28 februari; 10.00 uur 
Exodus 3: 1-15 
 

Romeinen 5: 1-11 
 

Lucas 13, 1-9 3e zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 6 maart; 10.00 uur 2 Kronieken 36, 
14-23 
 

2 Korintiërs 5, 14-
21 
 

Lucas 15, 11-32 4e zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 13 maart; 10.00 uur 
Jesaja 58: 7-10 
  

Filippenzen 3, 7-
14 
  

  
Lucas 20, 9-19 
  

5e zondag v.d. Veertigdagentijd 

Schriftlezing en gebed 

ZO 20 maart; 10.00 uur 
Jesaja 50: 4-7 
 

Filippenzen 2: 5-
11                         

Lucas 22,1 – 
23,56 

Palmzondag 

Eucharistieviering 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week 

DO 24 maart; 17:15 Kerk open voor stilte en gebed. 

DO 24 maart; 18:00 

Exodus 12: 1-14  
1 Korintiërs 11, 23-
32  

Johannes 13, 
1-15 

Witte donderdag 

Eucharistieviering 

VR 25 maart; 18:45 uur Kerk open voor stilte en gebed. 

VR 25 maart; 19:30 uur 
Wijsheid 2, 1 en 
12-24  

Exodus 12: 21-28  
Joh. 18: 1 - 19: 
42 

Goede Vrijdag 

Gebedsdienst 

ZA 26 maart; 21:00 uur 

Lezingen in overleg Paaswake 

Eucharistieviering 

ZO 27 maart; 10.00 uur 

Jesaja 51, 9-11  
Kolossenzen 3, 1-
4 

Joh. 20: 1-18 Pasen 

Eucharistieviering 
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Kinderkerk 
 

De kinderkerk heeft meerdere aspecten, luisteren naar het Bijbelverhaal, maar 
ook voorbereiden op diaconie. Dat is te zien aan onze deelname aan de 
schoenendoosactie, waar kinderen en volwassenen samen weer 34 dozen 
hebben gemaakt. Mooi is het altijd weer om al die kleurige dozen te zien. 
Verder is er in de kinderkerk altijd een collecte. Afgelopen jaar was de 
opbrengst € 81,98 bestemd voor het jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds 
creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen 
geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 

Dit kalenderjaar zijn we aan het collecteren voor de Stichting De 
Vrolijkheid. Vrijwilligers organiseren activiteiten voor vluchtelingen 
kinderen om zo wat ontspanning te kunnen bieden. 
 

Advent en Kerst zijn nog maar net voorbij en we gaan ons al weer 
voorbereiden op Pasen. In de kinderkerk volgen we het gebruikelijke 
lezingenrooster. Om de voorbereidingstijd één geheel te laten zijn is er  
 

ELKE ZONDAG KINDERKERK (OOK BIJ EEN DIENST VAN SCHRIFT EN GEBED). 

Uiteraard hopen we dat er elke zondag veel kinderen komen, maar zeker met 
Palmpasen. 
Het is net als andere jaren de bedoeling dat de kinderen zelf een versierde 
stok meebrengen. 

Het kinderkerkteam 
 

Seniorenviering 
 

De voorjaarsseniorenviering is op woensdag 17 februari 2016 om 10.00 uur in 
de Joriszaal. De uitnodigingen worden nog verzonden. Een verslag van de 
Adventsviering vindt u elders. 

Anton 
 

Clara Gertrudis van Halteren 
 

Eind november zijn een aantal leden aan het knutselen geweest. Er werden 
namelijk attenties voor de senioren gemaakt. We kregen hulp van Marjolijn. 
Dat hebben we enorm gewaardeerd.   

Als het goed is zijn een aantal leden al in hun 
kookboeken aan het zoeken naar een lekker 
winterrecept. Op 8 februari is namelijk de 
jaarvergadering. Voorafgaand aan de 
vergadering is er een gezamenlijke maaltijd. 
(aanvang 18.30). Dit jaar is het de bedoeling 
dat er stamppotten/winterkost op tafel komt. 
Deze gezamenlijke maaltijd met daarna de 
vergadering is altijd een gezellig gebeuren. 
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Zijn er dames, die mee willen doen? U bent van harte welkom op 8 februari. 
Wel van tevoren even contact opnemen met Mary-Ann Borggreve.  
 famborggreve@hotmail.com , 0318483819 

 

Kerk en cultuur 
 

Kerkkunstroute. 
Al jarenlang vinden tijdens 10 zondagen per jaar 
een kunstkijkroute in Amersfoort plaatst. Diverse 
gebouwen, zoals galeries en ateliers openen hun 
deuren waardoor vele bezoekers door onze 
binnenstad rondlopen om kunst te komen kijken. 
Tot nu toe waren de deuren van de kerken 
gesloten. Op 15 november gingen bij 4 kerken 
de deuren open. In onze parochie exposeerde 
vijf kunstenaars met foto’s. Op stukken parketvloeren die tussen onze banken 
werden gezet werden de foto’s gehangen. Een creatieve oplossingen en om 1 
uur gingen onze deuren los. Het was slecht weer, maar de eerste bezoekers 
melden zich toch al snel, vooral kennissen van kunstenaars. 
Er ontstonden levendige gesprekken. Na het eerste uur viel het een beetje stil 
maar om half drie begon de aanloop fors toe te nemen. Sommige om de kunst 
te bekijken, anderen om ons kerkgebouw te bewonderen, wat natuurlijk ook 
een mooi kunstwerk is. Ook werden kaarsen gebrand en gingen mensen 
vooraan zitten om stil te zijn. Maria en ik gingen om 3 uur naar de andere 
kerken om te zien hoe zij hun tentoonstelling hadden ingericht. Emile nam 
onze beurt over om over onze kerk te waken. 

De expositie in de Xaverius was zeer de 
moeite waard. De aanslagen in Parijs waren 
net geweest en voorin had een kunstenaar 
een kunstwerk gemaakt met lichtjes in de 
vorm van hoop. Ook waren er schilderijen te 
zien met als thema liefde uit het boek 
Hooglied. Na een bezoek aan de andere 
kerken konden we bij sluiting om 5 uur 
concluderen dat ongeveer 150 mensen onze 
kerk hadden bezocht. 

Na afloop was er een borrel met de kunstenaar in de St. Aegtenkapel.  
De kunstenaars en de organisatie waren grotendeels zeer positief over dit 
initiatief. Ongeveer de helft van bezoekers kwamen voor de kunst en kwamen 
daardoor in de kerken, de andere helft kwam voor de kerken en kwamen 
daardoor in aanraking met de kunst. Een echte win-win situatie die voor 
herhaling vatbaar is, was de algemene conclusie. Ik kwam in gesprek met de 
kunstenaar van de Hooglied schilderijen. Ze was niet gelovig wist ze mij te 
vertellen, maar het boek Hooglied en het thema spraken haar aan. Een 

mailto:famborggreve@hotmail.com
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boeiend gesprek met een andere kunstenaar erbij was het gevolg. Om 7 uur 
gingen we weer naar huis. 
 

Top2000 vesper.  
Op oudejaarsavond vond in ons 
kerkgebouw iets nieuws plaats: 
de Top2000 vesper. 
Ieder jaar wordt op radio 2 tussen 
eerste kerstdag en oudejaarsavond de 
2000 populairste platen gedraaid. Deze zijn door 3,5 miljoen Nederlanders 
gekozen en wordt door 11 miljoen mensen beluisterd. 24 uur non-stop platen 
draaien? De bedenker van dit evenement werd met zijn voorstel in 1999 voor 
gek verklaard. De radio was op zijn retour en 24 uur per dag platen draaien 
daar luistert geen mens toch naar? Inmiddels zijn we 16 edities verder en de 
cijfers spreken voor zich. 
Lang hebben de kerken dit evenement aan zich voorbij laten gaan, maar in 
2013 werden binnen de PKN de vier eerste top2000 kerkdiensten gehouden. 
Inmiddels doen daar 90 PKN kerken met veel succes en bezoekers aan mee. 
Maar een top2000 viering op zondag past wat mij betreft niet in een katholieke 
viering. De discussie of dat in een PKN kerk dan wel past laat ik graag aan 
hen over. Echter een vesper biedt hier wel een bepaalde ruimte voor. 
Onze oudejaarsvesper begon met een Bijbeltekst uit prediker gezongen door 
The Byrds en psalm 40 door U2. Deze beide songs werden vanaf de CD ten 
gehore gebracht. 
Iemand las een psalmbewerking voor, de songtekst “en je mij” van Huub 
Oosterhuis en een hit van Trijntje Oosterhuis. Marjon Strijk zong achterin de 
kerk Time van Alan Parsons Project en Fragile van Sting. “Prachtig en mooi” 
luidde het oordeel van de bezoekers. Helaas was er weinig tijd voor PR maar 
er waren toch nog 17 bezoekers waarvan een aantal mensen die nog nooit op 
de donderdagavond vesper waren geweest. Door een artikel in de Stad 
Amersfoort waren zij op deze viering afgekomen. Kortom een geslaagde 
primeur, voor herhaling vatbaar. 

André 
 

Adventsmaaltijd senioren 
 

De Adventsbijeenkomst met vespers en -maaltijd voor de ouderen vond op 16 
december plaats. 
Een paar weken tevoren ontvingen wij de uitnodiging voor de 
Adventsbijeenkomst en meldden ons aan. 
Op 16 december kwamen vanaf 16.00 de 
deelnemers in een sfeervolle halfduistere 
kerk binnen, stoelen met rug naar de 
banken, richting altaar. Bedienaressen 
van onder, boven, dan wel net 70 jaar, 
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boden thee en koffie aan met zoetigheden. Stoelen en tafels vulden zich van 
links naar rechts, of liturgisch gezien van rechts naar links, tot alle 33 
aangemelden binnen waren. Om 16.45 begon een korte gebedsdienst, onder 
leiding van lector Judith Kooij en pastoor Louis Runhaar. Pianist em.-bisschop 
Teus Glazemaker begeleidde de zang. Drie aangestoken Adventkaarsen 
brachten licht in duisternis, voorbeden werden uitgesproken. 
Tot besluit werd het lied “Nu daagt het in het oosten….” gezongen, maar het 
daagde niet bij mij: leesbril thuisgelaten. 
Het gezelschap, met en zonder hulpmiddelen, verplaatste zich naar de 
Joriszaal waar de tafels feestelijk gedekt waren en stoelen in hoog tempo 
binnengedragen werden. De 33 gasten + beide liturgen pasten goed in de 
ruimte en het onderlinge gesprek kwam op gang. Na het openingsgebed 
boden de dienaressen een overheerlijke soep aan, voorgerechten met en 
zonder vlees/vis hoofdgerecht en ijs toe; afgezien van het ijs kwam alles uit 
eigen keuken.   

Tussen de gangen las Judith Kooy het 
fijnzinnige verhaal “De spin en het 
Christuskind” voor. Het stemde tot 
nadenken over de neiging om 
spinnenwebben radicaal te verwijderen. 
Ook het gedicht “Verlangen” van Sytze 

de Vries werd voorgedragen. Na de attenties van de vrouwenvereniging 
”Clara”, waar veel voorwerk in gestoken was, mochten echtgenoot Goof de 
Rijk en ik ons voorstellen, als tamelijke nieuwelingen in de club der 
Amersfoortse oud-katholieke senioren.  
Met een dankwoord aan de organisatie van Frieda, Hannie, Inez, Jannie, 
Judith en Louis, gevolgd door slotgebed en zegenbede was deze warme 
informele bijeenkomst ten einde: na nog 8 nachtjes slapen en een 4e  

Adventkaars aansteken mogen wij het geboortefeest van onze Heer Jezus 
Christus vieren. 

Mede namens echtgenoot, Trudie 
 

Doop Lucas 

 

Op zondag 25 januari is in een bijna volle kerk Lucas gedoopt. 
Tijdens de preek vergeleek pastoor Louis de doop met onder andere de 
ervaring die je ondergaat wanneer je vanuit een regenachtig en somber 
Zwitserland de Gotthardtunnel doorrijdt om vervolgens een zonnig en warm 
Italië in te rijden. Ook haalde hij de betekenis van de doop aan zoals Martine 
“toewijding en zegen” en Robert “in de doop is iedereen gelijk” die hadden 
verwoord. De verwijzing naar de witte doopjurk van Lucas werd voor iedereen 
duidelijk toen na de preek en het orgelspel de dopeling en zijn trotse ouders 
de kerk binnenkwamen. Bij menigeen was de ontroering duidelijk zichtbaar. 
Onder het toeziend oog van een grote groep kinderen werden alle bij de doop 
horende rituelen uitgevoerd. 
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Hierna gingen de kinderen weer naar de kinderkerk en werd de dienst 
vervolgd. Na de communie waren ze er weer bij en kreeg Lucas een duif met 
allemaal berichtjes (gemaakt door de kinderen) en een kinderbijbel namens de 
kinderkerk. 
Het was een hele mooie dienst mede door de muzikale omlijsting door Hans 
(dwarsfluit) en Emile (orgel). 

Wilma 

Denken in de Driehoek 
 

Algemene informatie 
De lezingenserie Denken in de Driehoek staat onder verantwoordelijkheid van: 

 de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal 

 het internetmagazine gOdschrift 

 de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de 
Universiteit Utrecht 

en wordt mede mogelijk gemaakt door congres- en vergadercentrum In de 
Driehoek. De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In 
de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS). Vanaf 19:30 
uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het programma is van 20:00 tot 
22:00 uur. Aansluitend is er een borrel. 
 

18 februari 2016 
“Heilige Jezus – heilige Mohammed? – Ieder heilige op z’n 
eigen manier? 
Als twee personen “heilig” zijn, zoals Jezus en Mohammed, vallen ze dan in 
dezelfde categorie? Wat betekent het eigenlijk om deze twee personen “heilig” 
te noemen? Hierover gaan deze avond twee sprekers met elkaar in debat om 
op het spoor te komen wat heiligheid nu betekent in relatie tot Mohammed en 
in relatie tot Jezus. 
De eerste spreker is een specialist op het gebied van de Islam: dr. Yasser 
Ellethy, docent Koran en Hadith Wetenschappen aan het Centrum voor 
Islamitische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
De tweede spreker is een expert op het gebied van het vroege Christendom: 
prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
 

16 maart 2016 
Heilige klanken: kan muziek “heilig” zijn? 
Muziek kan je openen voor het hogere, het heilige. Daar is iedereen het wel 
over eens – toch? Maar welke muziek? En welk “heilige” is er bij welke muziek 
in het spel? Het maakt nogal een groot verschil: niet iedere muziek wordt als 
heilig ervaren en zeker niet elk heilige is hetzelfde. En wat zegt het over het 
“heilige” dat het met muziek geassocieerd wordt? 
Dr. Sander van Maas is de referent op deze avond. Van Maas is universitair 
docent muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, gastdocent 
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aan het London College of Music, en gaf colleges en deed onderzoek aan de 
universiteiten van Boston en Harvard. De respons komt van dr. Mattijs 
Ploeger. Hij is rector van het Oud-Katholiek Seminarie en daar tevens docent 
systematische theologie en liturgiek (waarnemend). Hij doet dit ook vanuit zijn 
eigen ruime ervaring als kerkmusicus (organist) en priester. Naast zijn 
wetenschappelijke werk is hij aangesteld als assisterend pastor van de oud-
katholieke St. Agnesparochie in Egmond-aan-Zee. 
 

Vastentijd 2016 voor jongeren 
 

Begin de Vasten goed en kom naar de 
jongerendienst met as-oplegging. Met moderne 
muziek, eigentijdse teksten, samen zingen en 
natuurlijk… ontvangen we ook de as. We beginnen 
met samen eten van een eenvoudige maaltijd. * 
Eindig de Vasten door mee te gaan naar The 
Passion! Dit jaar in Amersfoort! Beleef het verhaal 
van lijden en leven van Jezus, met eigentijdse 
muziek en bekende artiesten. 
 

Jongerenviering aartsbisdom Utrecht 
Datum: zaterdag 13 februari (18.00-21.00 uur) 
Plaats: verzamelen om 17.45 op Station Amersfoort (Stationsplein) 
Programma: 
18.00-18.15 Welkom/inleiding 
18.15-19.15 maaltijd 
19.15-20.00 gebedsviering 
20.00-21.00 ontmoeting 
 
The Passion  
Datum: donderdag 24 maart (17.45-22.00 uur) 
Plaats: verzamelen om 17.45 op Station Amersfoort (Stationsplein) 
Programma: 
18.00 Eucharistieviering in de Oud-Katholieke Kerk van Amersfoort, 
na afloop hapje eten 
±20.00 naar The Passion (op het Eemplein) 
 

Aanmelden: bij jongerenpastor Michael (michael@okkn.nl ) 
bron: okj.okkn.nl 

 

Leringweekend 2016 
 

Het leringweekend (voor kinderen en jongeren van 8 tot 15 
jaar) vindt dit jaar plaats van 8 t/m 10 april in De Hertekolk 
in Epe. Voor de kinderen en jongeren die meedoen aan 

mailto:michael@okkn.nl
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Lering en Vermaak of de vormselcatechese volgt spoedig meer info hierover.  
Voor het laatste nieuws over oud-katholieke jeugdactiviteiten volg je: 
facebook.com/okjongeren  

 

Voorjaarskamp 2016 
 

Jaarlijks organiseert de voorjaarskampcommissie tijdens Hemelvaart het oud-
katholieke voorjaarskamp. Een gezellig kamp waar iedereen welkom is: van 
jong tot oud, gezinnen en alleenstaanden. 
Tijdens het kamp worden verschillende activiteiten in het thema 
georganiseerd. Van sport en spel, speurtocht en ontspanning tot overweging 
en discussie. De activiteiten zijn gedeeltelijk gezamenlijk, maar we hebben 
ook aparte activiteiten voor volwassenen, tieners en kinderen. Met name voor 
de kinderen en jongeren is er volop mogelijkheid voor spel en ontspanning 
met leeftijdgenoten. Het oud-katholieke karakter komt mede tot uitdrukking in 
de openingsdienst en de eucharistieviering aan het einde van het kamp. 
Dit jaar is het thema: Horen, zien en zwijgen. 
De keukenploeg zorgt elke dag voor lekkere maaltijden en ’s avonds is de bar 
geopend zodat er volop de gelegenheid is om bij een knapperend kampvuur 
en onder het genot van een drankje elkaar beter te leren kennen.  
Oftewel; een volledig verzorgd weekend weg! 
Lijkt het je/jullie leuk om mee te gaan geef je dan nu op door een e-mail met 
jouw/jullie naw (naam-adres-woonplaats) gegevens te sturen naar 
voorjaarskamp@hotmail.com 
Wanneer:  5 t/m 8 mei 2016 
Waar: Groepskampeerterrein “De Banken” in Zeewolde 
Deelnemersbijdrage: Volwassenen € 40,-; Kinderen (2-10 jaar) € 30,-; 
Kinderen (0-1 jaar) Gratis 
Overnachting:  € 5,55 p.p.p.n. 
 

Zomerkampen 
 

Het ZomerActiviteiten-Kamp zou het ZAK niet zijn als 
wij zelf aan de slag gaan met hout en vuurstokjes om 
ons eigen vuur te maken, net als in de oertijd. Of er ook 
een wild zwijn aan het spit hangt, ligt aan jullie 
jachtkunsten. Iedereen van 15 t/m 19 jaar mag dit gaan 
uitproberen of ze oersterk genoeg zijn. 

Van 23 juli t/m 30 juli is het ZAK (een week eerder dan normaal dus!) in 
Nunspeet, waar de bossen wachten op jullie oerkreten. Normaal kost de hele 
week 220 euro, maar door een subsidie van de ORKA kost het je slechts 120 
euro. 
Zelfs voor de oertijd een koopje! Meld je dus snel aan bij Benjamin of via de 
website. 
 

mailto:voorjaarskamp@hotmail.com
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Landkamp 
Voor iedereen van 8 t/m 15 jaar zullen we grotten gaan graven in Nunspeet 
van 30 juli t/m 6 augustus. We gaan in de bossen op Flintstone-achtige wijze 
een gezellig kamp neerzetten. 

We zullen een prehistorisch groot vuur maken, 
prehistorische sabeltandtijger-vellen dragen en in het dorp 
zoeken naar de holbewoners.  
De kosten voor landkamp zijn €75,- per deelnemer. Dit 
wordt mogelijk gemaakt doordat de O.R.K.A. een subsidie 
van €50,- per deelnemer geeft. 

Je kan je opgeven bij Klara met het aanmeldfomulier of via 
www.okjeugdkampen.nl 
 

Oecumene Amersfoort 
 

Oecumenische kring zoekt oud-katholieke versterking 
Enkele leden van de lutherse gemeente (Amersfoortse Zwaan) en van de 
Johanneskerk hebben een gezamenlijke kring waarin zij, eens in de zes 
weken bij iemand thuis, een zelfgekozen thema bespreken, bijvoorbeeld 
vasten, maakbaarheid van de samenleving, aspecten v.d. eigen kerkelijke 
traditie, een lied, etc. Deelnemers doen zelf de voorbereiding, soms wordt de 
avond ingeleid door een predikant. Deze ‘Harderwijker kring’ zou ook 
interessant kunnen zijn voor oud-katholieke parochianen die wonen in de 
omgeving Harderwijk, Putten, Ermelo of Zeewolde.  U bent hierbij van harte 
uitgenodigd. Als u meer wilt weten, de contactpersoon is mevrouw Lisbeth 
Borg uit Harderwijk. Telefoon: 0341-414278. 
 

Concerten 
 

Matthäus Passion in de St. Joriskerk 
Op zaterdag 5 maart wordt in de St. Joriskerk de 
Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd door 
Toonkunst Amersfoort met medewerking van: 
Heleen Koele, sopraan; Esther Kuiper, alt; André Post, Evangelist; Hugo 
Oliveira, Christus; Dolf Drabbels, tenor en Bart van de Wetering, bas; Mathilde 
van Wijnen, Viola da Gamba en Dirk Luijmes, orgel. 
Nationaal Symfonisch Kamerorkest NASKA 
Jongenskoor van de Kathedrale Koorschool Utrecht 
Dirigent: Bas van den Heuvel 
Aanvang: 19:00 uur (kerk open vanaf: 18:15 uur) 
Toegangsprijs: € 35.- incl. koffie en programmaboekje 
 
Stabat Mater 
Op zaterdag 26 maart zingen Marjon Strijk (sopraan) en Gabrielle Nijhuis (alt) 
het beroemde Stabat Mater van G. B. Pergolesi in onze eigen kerk. Zij worden 
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begeleid door Henk van Zonneveld (orgel) en Sarah Heynes (Violone). 
Daarnaast zingen zij het Salve Regina van D. Scarlatti. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Agenda 

februari 
  ma 8 18.30 Joriszaal Jaarvergadering Clara 

wo 10 19.30 Kerkgebouw Aswoensdag 

do 11 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

 

19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 13 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

 
17.30 Joriszaal Jongerenpastoraat (Aswoensdagviering) 

zo 14 11.00 Joriszaal Vastenactie 

wo 17 10.00 Joriszaal Seniorenviering 

    15.00 Soest Kerkbestuurvergadering 

do 18 17.30 Joriszaal Maaltijd van Barmhartigheid 

 

19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

vr 19 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

za 20 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 21 11.15 Joriszaal Vastenactie 

ma 22   Joriszaal Vormselcatechese 

wo 24 15.00 Joriszaal Kerkbestuurvergadering 

 
19.30 Joriszaal Kostersoverleg 

do 25 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

 
19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 27 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 28 11.15 Joriszaal Vastenactie 

maart 
  

do 3 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 5 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  
14.00 Joriszaal Lering en vermaak 

  
19.00 Joriskerk Matthäus passion 

zo 6 
  

Redactiesluiting Joris op 't Zand 

di 8 16.00 Bisschoppelijk 
Bureau 

Diocesane vergadering 

wo 9 10.30 Joriszaal Redactievergadering Joris op 't Zand 

do 10 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

 
19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 12 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

wo 16 15.00 Joriszaal Kerkbestuurvergadering 

 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

do 17 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

vr 18 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

za 19 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 
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zo 20 10.00 Kerkgebouw Palmzondag 

 

 
Joris op 'Zand komt uit 

Elders Huiskring 

di 22 19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

wo 23 19.30 Utrecht Oliewijding 

maart (vervolg)  

do 24 18.00 Kerkgebouw Witte donderdag 

  
20.00 Amersfoort The Passion (website: www.thepassion.nl ) 

vr 25 19.30 Kerkgebouw Goede vrijdag 

za 26 
 

Kerkgebouw Stille zaterdag GEEN Open Kerk  

    20.00 Kerkgebouw Stabat Mater 

    21.00 Kerkgebouw Paaswake 

zo 27 10.00 Kerkgebouw Pasen 

  
Vooraankondigingen 

 
vr 8 april Elders Leringweekend Utrecht-Agath (t/m 10 april) 

wo 20 april Joriszaal Voorjaarsgemeentevergadering 

do 5 mei Elders Voorjaarskamp (t/m 8 mei) 

za 23 juli  Elders ZomerActiviteitenKamp 

za 30 juli  Elders Landkamp 

 
 
Er is een glossy verschenen over Matthäus waaraan onder 
andere Marjon Strijk medewerking heeft verleend. 
Het kost 8,95 euro in de boekhandel  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Redactie Joris op ‘t Zand:  
L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van ’t Erve, 
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom. 
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl. 
Kopijsluiting: 6 maart 2016 
 

http://www.thepassion.nl/
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